Ooit lag Eenrum aan de
kust. Hier stroomde het
riviertje de Hunze (nu: het
Reitdiep) in zee.

De ‘inbraken’ van de
Waddenzee op het vaste
land (in de vroege
Middeleeuwen) lieten de
Lauwerszee ontstaan en dat
had grote invloed op de
vorm en de samenstelling
van dit stukje noord-west
Groningen. Aanvankelijk
overspoelde het zeewater
regelmatig het land en
vormde zich een dikke laag
zandige zeeklei. Dat was en
is een ideale grondsoort
voor de veeteelt. In de 12e
eeuw begon men het land te
bedijken en werd het
zeewater teruggedrongen.
Het landschap hier is
een van de oudste
cultuurlandschappen van
Nederland en het tracé van
de provinciale weg N361
waarlangs Eenrum te

bereiken is, is zo'n 2000 jaar

oud en een van de oudste
wegen van Europa.
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Terrein 't Aagt, Eenrum

Begin mei 2018 reizen we naar het uiterste noorden
van ons terreinen-netwerk. We laten de snelweg
achter ons en slingeren door het prachtige
Groningse land. Via Boerakker, Gaarkeuken,
Saaksum, Roodehaan en Warfhuizen bereiken we
terrein 't Aagt in Eenrum. Dit langgerekte terrein
ligt ingeklemd tussen de rustige woonwijk van
Eenrum-Qost en een uitgestrekt akkerland.

Het verkeer op de in de verte liggende provinciale
weg wordt gelukkig overstemd door alles wat vliegt

en fladdert op t Aagt.

Als we de sleutel hebben opgehaald, groet de buurman ons hartelijk en biedt ons
een mandje met 16 eieren aan. ‘Neem lekker mee, wij krijgen het niet op." De
spreekwoordelijke goeie buur hebben we dus al ontmoet.

We installeren ons, schrijven ons in, spoelen de waterleidingen door en halen een
bezem door de toilet- en washokken. Want we zijn vandaag de eerste en naar later
blijkt, enige bezoekers van 't Aagt. Het goed onderhouden, parkachtige terrein
heeft een groot aantal afgescheiden, beschutte tentplaatsen waar je zowel vol in
de zon als in de schaduw kunt zitten. Langs de rand van de akker is een aantal
kleinere plaatsen aangelegd, maar er zijn voldoende plaatsen waar je met twee of
meer tenten kunt staan. Speciaal voor caravans is een deel van het terrein verhard.
Naast het douche- en toiletgebouw staat een goedgevulde houtopslag en vind je
de vuurplaats, waar ook een multifunctionele pizza-oven is neergezet.
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Terreincommissaris, dat zeg ik
nooit. Dan denken ze dat ik een
soort Bromsnor ben.

Werry Jonker
Op zondag lopen we met Werry en Tiny Jonker rond over het ter-
rein. ‘Terreincommissaris, dat zeg ik nooit. Dan denken ze dat ik
een soort Bromsnor ben. Terreinbeheerder, dat is beter.’ Het ter-
rein ligt er schitterend bij. De daslook en de vogelkers bloeien,
net als de bosanemoon, de brunel en de boshyacinth. Midden op
het veld rijst een prachtige koningslinde op. Werry mag trots zijn
op zijn terrein maar hij laat geen gelegenheid onbenut om alle eer
te laten aan de vrijwilligers, de klussers, de zagers en vooral de
sleutelbeheerder Hink Helmholt. ‘lIk bel elke week wel met hem,
hij maait het gras hier, hij doet kleine reparaties en toen we die
sloot moesten graven, voor het drainageproject, komt hij met
zo'n dumper om de grond af te voeren. En verder heb ik een
groep van zo'n 15 man en als ik die bel dan kunnen er direct 12.
Echt geweldig. Het werk van de vrijwilligers bespaart de club elk
jaar heel veel geld.’

Het is een arbeidsintensief terrein. ‘Alles groeit hier als kool, die
grond is zo vruchtbaar. Als we het gras een keer per week maaien,
is dat eigenlijk te laat. Dat moet elke vijf dagen. Aanvankelijk was
dit kaal land, een vlasakker. Dat is toen beplant volgens een plan
van de legendarische Truus Duijm. Met kleine boompjes en half

't Aagt is uitermate geschikt als basis
voor allerlei activiteiten.
Sportievelingen gaan naar Wehe Den
Hoorn (3,5 km), naar de Salamander,
waar kano's en mountainbikes gehuurd
kunnen worden (www.desalamander-
outdoor.nl). Groningen is een echte
kanoprovincie met 800 kilometer
kanowater en veel minder
gemotoriseerde pleziervaart dan in

andere watersportgebieden.

o o

Vanuit Pieterburen (5 km) zijn diverse

wadlooptochten te maken, onder
andere naar Ameland en
Schiermonnikoog. In Pieterburen is ook
het zeehondencentrum te vinden.

Bezoek een van de ateliers van lokale,

hedendaagse kunstenaars in de wijde

omgeving van Eenrum (route99.nl).

o o

De stad Groningen ligt op 20 km van

Eenrum; een bruisende studentenstad
met een groot cultureel aanbod en veel
opmerkelijke architectuur zoals het

Groninger Museum.
In Eenrum zelf is een mosterdmakerij

(abrahamsmosterdmakerij.nl) en de

beroemde planten- en bomencollectie

in de ‘Notoarestoen’ (Notaristuin)

(arboretumeenrum.nl/)

kampeerclub.nl/terrein/kampeerterrein-t-aagt

hoog struikgewas. Maar ja, kleine boompjes worden
groot en op zeker moment waren de bomen tussen het
terrein en de tuinen van de huizen wel 25, 30 meter hoog.
Daar hebben we flink in gekapt en daar ligt het houthok
nu vol mee. Maar er moet nog veel meer uit.’

‘Trouwens, we zijn net klaar met een groot project, het
aanleggen van een drainagesysteem onder het hele ter-
rein. Dat was hard nodig, s winters kon je het terrein bijna
niet op, zo drassig en zompig was het. En dat is nu klaar
en het helpt. Voorlopig dus geen grote projecten meer.’
Sowieso geen grote projecten meer onder het terreinbe-
heerderschap van Werry: na zeven mooie jaren geeft hjj
het stokje door aan zijn opvolger. ‘Echt een hele goede
opvolger, we zijn heel blij dat hij het overneemt.’

Buren

't Aagt grenst aan een woonwijk en heeft dus directe bu-
ren. '‘De relatie met de buurt is heel goed. Zonder meer.
Een van de buren is Hink, de sleutelbeheerder, die heeft
zelfs een eigen bruggetje naar het terrein. En vorig jaar
hield het dorp een soort griezeloptocht. Die wilden over
ons terrein. Dat vonden we goed. Maar dan doen we ook
echt mee, zeiden we. Daar maakten we een hele goede
beurt mee, ze vonden het fantastisch.” Aan de andere kant
van het terrein ligt een uitgestrekt stuk akkerland. Ja, dat
ligt nu omgeploegd te wachten op het zaaien van de mais.
Het zal het laatste jaar zijn, het land moet weer bijkomen.
De komende zes jaar of zo is het gewoon grasland.’

Lang hoef je niet te zoeken naar de
herkomst van de naam van ’t Aagt.

De populaire anekdote: een jonge vrouw
kon een flink stuk land verkrijgen als ze

in ruil een keer naakt door de volle kerk
zou lopen. Dat deed ze en het stuk land
kreeg haar naam: Aagt. In andere bronnen
(de Groningse klauwboeken) gebruikt men
‘Aagt’ of ‘Aech’ of zelfs ‘Oech’ als benaming
voor een laaggelegen stuk land, dat
regelmatig wordt overspoeld. ‘Aagt’ zou
ook verwant zijn aan ‘oog’ dat eiland

Druk

Het is weekend. Het is vakantie. Het is, ruim van tevoren
aangekondigd, prachtig weer. Toch is het niet druk op 't
Aagt. Een tent en een caravan. Tiny reageert daar lachend
op: 'Om een of andere reden is de afstand van het westen
naar Groningen veel groter dan voor Groningers de af-
stand naar het westen.’

Werry: ‘Zomers, dan kan het hier wel vol staan. Als het een
mooie zomer is. We hebben zo'n 1200 overnachtingen per
jaar, redelijk constant. Het aantrekkelijke van Eenrum is dat
er heel veel zeer diverse activiteiten te ondernemen zijn,
op relatief korte afstand. Vanuit welk NTKC terrein kun je
de ene dag een wadlooptocht doen en aansluitend een
dagje winkelen of naar een museum in de stad?’

Genoeg te doen

Op een of meer steenworpen afstand van Eenrum is in-
derdaad van alles te doen (zie kader). In het dameswashok
is een gedetailleerde omgevingskaart (achterlaten s.v.p.,
zo hebben we er allemaal wat aan) en volop informatie
over de diverse activiteiten te vinden. Maar ook zittend
voor de tent, genietend van rust en groen, is genoeg te
beleven. We spotten een tuinfluiter die druk bezig is met
zijn/haar nest. Een aanzwevende buizerd wordt verjaagd
door een veel kleinere kraai en er fladderen oranjetipjes
rond de tent. <
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betekent (zoals in Schiermonnikoog).




