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Werkdag
Het is voorjaarswerkdag op Het Essenbos. We treffen een flink 
gezelschap van ruim 15 mensen. Dit terrein heeft een trouwe 
aanhang die op de werkdagen graag een handje komt helpen. 
Niet alleen de ‘oude garde’: ook nieuwelingen worden op dit 
soort dagen hartelijk ontvangen. We spreken met Jennie en 
Maarten van der Slik, die het reilen en zeilen op dit terrein in 
goede banen leiden. Dus ook deze werkdag. ‘Ja, nieuwe mensen 
die moet je natuurlijk omarmen en een beetje verwennen!’ Dat 
gebeurt ook hier met een beproefd recept van zelfgemaakte 
taart (taarten!) en uitstekende soep die geserveerd wordt na de 
bel van 12.00 uur. 

Vandaag is er ook een zaagploeg aanwezig, onder andere om 
een grote boom om te halen – een zeer scheefgegroeide grauwe 
abeel. Terreinbeheerder Landschap van de NTKC, Mark Roest, is 
ter plaatse om de boom met de ‘dikke’ zaag vakkundig tegen de 
grond te werken. ‘Tja, mensen vonden het altijd wel een mooi 
plekje, zo onder die boom. Bij warm weer had je er een hoop 
schaduw van. Maar het omvalrisico is gewoon te groot gewor-
den, dan moet je op tijd de knoop doorhakken.’ En dat is van-
daag dus gebeurd. De imposante hoeveelheid hout die de aan 
stukken gezaagde boom oplevert, gaat direct naar de opslag bij 
de vuurkuil. ‘Ja, dat lijkt nou veel maar deze vuurkuil wordt veel en 
intensief gebruikt. Daarin is zo’n boom zó opgestookt.’
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Heerlijk donker

Tekst en foto’s Eli Vlessing

Voor deze editie van Buitenspoor reizen 

we naar Het Essenbos bij Ouddorp. Een 

plaats waarvan we altijd dachten dat die 

in Zeeland lag, op een van de Zeeuwse 

eilanden die we op de lagere school al 

steeds door elkaar haalden. Voorne, 

Putten, Schouwen, Duiveland, Noord- en 

Zuid-Beveland … hoe zat het ook alweer? 

In dat opzicht is een bezoek aan Het 

Essenbos een goede les: het terrein ligt 

nog net in Zuid-Holland, op het eiland 

Goeree-Overflakkee.

Terrein Het Essenbos, Ouddorp



Jennie kent het terrein en het eiland goed. ‘Wij komen hier 
natuurlijk al een tijdje, maar nog altijd met heel veel plezier. 
Je kunt prima de rust en het groen van het terrein opzoe-
ken, en wie eropuit wil, heeft alles in de buurt. Voor mensen 
met kinderen is het echt een heel fijn terrein: veel ruimte, 
veel overzicht. Het strand vlakbij, er is een grote vuurkuil. 
Ja, voor de kinderen is het hier echt een paradijs. Neem de 
kleintjes mee om een stuk te lopen in de Slikken van Flak-
kee: de hele dag in en rond het water, kunnen ze schelpen 
zoeken en op de fiets terug vallen ze in slaap … Ook leuk 
voor de kinderen – maar ook voor veel volwassenen geen 
straf – is de zorgboerderij aan de overkant. Ze hebben er 
kaas, maar ook ijs. En pannenkoeken!’

Maarten is de terreincommissaris. ‘Nog twee dagen om precies 
te zijn.’ In de afgelopen 20 jaar heeft hij die functie meerdere 
malen ingevuld en eigenlijk is hij altijd wel op een of andere ma-
nier actief geweest op dit terrein. ‘Als ze je nodig hebben, voor 
wat dan ook, dan zeg je geen nee.’ Met tegenzin is hij nooit naar 
Het Essenbos gegaan. ‘Wij combineren graag het nuttige met 
het aangename. Dit is voor ons een ideaal terrein: niet te ver rei-
zen en alles wat we nodig hebben onder handbereik.’ <

Aantal
overnach-
tingen 

< 16 jaar 16 jaar 
en ouder

  totaal % van 
NTKC

2020/2021 1.207 6.186 7.393 10,2

2019/2020 1.208 4.480 5.688 11,3

2018/2019 893 5.369 6.262 11,7

2017/2018 1.241 5.683 6.924 12,2

(bron: Jaarverslagen NTKC)

kampeerclub.nl/terrein/kampeerterrein-het-essenbos

Het Essenbos heeft veel ‘kampeerbare’ ruimte: vrijwel 
het gehele terrein bestaat uit lange velden, met daartus-
sen smalle stroken met bomen. Vol is het terrein dan ook 
eigenlijk nooit, hoewel er ’s zomers wel eens sprake kan 
zijn van een lichte drukte. ‘Maar altijd met de goede 
NTKC-sfeer en de tenten verspreiden zich vanzelf wel 
over het hele terrein. Hier is erg veel ruimte, we kunnen 
een hoop tenten kwijt.’ Dat blijkt ook wel uit de over-
nachtingscijfers van de afgelopen jaren: na De Slufter op 
Texel, is Het Essenbos het NTKC-terrein met de meeste 
overnachtingen.

Wie komen er zoal kamperen op Het Essenbos? 
‘Veel mensen uit de regio Rotterdam, het Westland. Uit 
plaatsen als Rozenburg en Bleiswijk is het een half uur-
tje rijden. En dan zit je meteen in een heel andere we-
reld: lekker groen en helemaal buiten. Daarnaast heb-
ben we ook best veel passanten, voor een of twee 
nachtjes. Vooral Nederlanders, maar we zien ook wel 
fietsers en wandelaars uit België en Frankrijk’ vertelt 
Jennie. ‘En ’s zomers komen ze natuurlijk voor het 
strand. Ja, dat is vlakbij, maar je moet er wel bij beden-
ken dat het strand hier echt een heel brede zandvlakte 
is, zeker bij laag water. Dus je bent snel op het strand, 
maar dan is het nog een flink stuk tot je bij de zee bent!’

‘Het is echt wel een terrein voor mensen uit Rotterdam 
en omstreken. Als je ergens boven Rotterdam woont, 
zit je al snel midden tussen de kassen. Dan heb je het 
feitelijk altijd wel licht om je heen. Op weg hiernaartoe 
kom je door de Botlek en langs Pernis. Dan rij je hier 
echt een andere wereld binnen: fris, groen, open. En 
dan is het hier ook zo heerlijk donker! Daar kan ik echt 
van genieten. Bij mooi weer ’s avonds naar de sterren 
kijken en een tijd geleden hebben we hier nog met zijn 
allen ’s nachts naar een voorbijschietende komeet staan 
kijken. Prachtig!’

Rappe trappers route

Op weg naar de ingang van het terrein slaan 
we uiteindelijk vanaf de Hofdijksweg de 
Klinkerweg op – aan de lantaarnpaal een keurig 
bordje ‘NTKC’. In de berm een rood wit bord van 
de ANWB met daarop ‘Route Rappe trappers’. 
Enig speurwerk levert op dat dit een van de 25 
fietsroutes is die uitgebreid beschreven worden 
op de website van het eiland: visitgo.nl. 
De Rappe trappers route is voor sportieve 
wielrenners, maar er zijn routes voor fietsers 
van alle niveaus. 

‘Je bent snel op het 
strand, maar dan is het 
nog een flink stuk tot je 

bij de zee bent!’

Dichtstbij
De NTKC telt 4 terreinen die je kunt omschrijven als ‘dicht bij het 
strand’, maar van die 4 ligt Het Essenbos het dichtstbij. ‘Honderd 
meter dichter bij het strand dan Texel! Je loopt of fietst er zo naar 
toe’ moedigt Maarten ons aan. Het Essenbos ligt op het westelijk 
deel van Goeree-Overflakkee, niet ver van het dorpje Goedereede 
en vlak naast Ouddorp. Hoewel in de gemeente Ouddorp een be-
hoorlijke hoeveelheid huisjesparken is neergezet, waar met name ’s 
zomers veel toeristen op af komen, ligt Het Essenbos in een relatief 
rustige hoek van het eiland. Het hele gebied tussen Ouddorp en 
het natuurgebied de Kwade Hoek op de noordpunt van het eiland 
blijft, als het aan de Ouddorpers ligt, vrij van nog meer bungalow-
parken en vakantiehuisjes. Op ontwikkelingen zoals in het Zeeuwse 
Renesse of Burgh-Haamstede, een eiland verderop, zitten ze hier 
niet te wachten. Liever ziet men dat op dit deel van het eiland de 
oorspronkelijke sfeer zo veel mogelijk behouden blijft. Daar past de 
NTKC overigens prima bij. 


